Vraag andaag

ntwoord op bijna elke vraag. Stuur uw vragen naar DGP, Vraag Vandaag, Postbus 36, 3400 AA A<seﬂ

Ede Staal

Onze familie is een grote fan
van Ede Staal. Nu willen we
graag iets meer van hem
weten o.a. was hij een gebo-
ren Groninger. Wij denken
dat omdat hij die taal z
aanvoelde.

Uit een interview daterend
van 21 juli 1984 hebben wij
de \'ulgondc informatie voor
u verzameld:

Ede Staal werd geboren op
het Hogeland in 1941. Daar
bracht hij ook zijn jeugd
door. Zijn eerste echte ken-
nismaking met de stad Gro-
ningen had hij toen hij er
ging studeren. Op de hbs
was hij een goede leerling
geweest, maar hij stortte
zich enthousiast in het uit-
gaansleven en met het leren
ging het toen aanmerkelijk
minder. Na twee jaar begon
hij toch met zijn studie En-
gels.

Vlak voor zijn afstuderen
hield hij op met zijn studie
en met de onderwijsbe-
voegdheid die hij had begon
hij als leraar bij het Han-
dels Avond Onderwijs in
Oude Pekela. Hij woonde
toen weer op het Hogeland.
Toen hij een jaar of 23 was

kocht hij van een buurman
een oud traporgel. Daarmee
begon zijn muzikale carrie-
re, want hij ging melodiet-
jes schrijven en later kwa-
men daar teksten bij. Eerst
schreef hij in het Engels, la-
ter ook in het Frans, Duits
en Ostfries. Van een Engels
liedje ‘T'm in the blues’ wil-
de een groep de Groninger
versie zingen, maar zij kre-
gen de vertaling niet rond.
Ze vroegen Ede Staal deze
te schrijven. Hij had er zo
veel plezier aan dat hij er
mee door is gegaan. Zelf
noemde hij zijn Gronings
een mengvorm.

Ede Staal werd bij toeval
door Radio Noord ontdekt
en het nummer ‘Mien Toen-
tje’ werd de herkennings-
melodie van hun tuinbou-
wrubriek.

Op 4 juni 1986 werd zijn
werk gewaardeerd met de
K. ter Laanprijs van de
Stichting Het Grunneger
Bouk. Deze prijs heeft hij
echter nooit persoonlijk in
ontvangst kunnen nemen.
Ede Staal overleed op 22
juli 1986 op 45-jarige leef-
tijd.

De prijs is hem posthuum in
oktober van dat jaar unuv

reikt. D & G5



