De Nacht van

LEENS - Vrijdag 23 juni. Verhildersum.
De Nacht van Ede. Een andere Ode aan
Ede. Ede Staal - Ede's Taal. Muzikaal.
Literair. Alles op een andere manier
uitgevoerd. Kon ook niet anders, maar
mag het anders? Ede is, veertien jaar
na zijn dood, immers een onaantast-
baar fenomeen. Of... toch niet.
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De groep ‘Hail Gewoon’ opende de Nacht van Ede met een geheel eigen rockachtige
interpretatie van Ede Staalliedjes.

DE HOGELANDSTER
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Ede was sfeervol eerbetoon

De Nacht van Ede heeft bewezen dat Ede
lééft. In de harten van de ruim 1500
bezoekers, in de harten van de vele
Groninger artiesten die voor een onverge
telijk programma zorgden. Ede's liefde
voor Groningen en de Groningers, zijn
muziek, zijn teksten, zijn melancholische
stem die velen kippenvel bezorgt, dit alles

kwam opnieuw tot bloei. Anders, maar
mooi. Vond ook het publiek. Juist door
die geheel eigen vertolking. Al die zan-
gers, muzikanten, schrijvers en dichters
voelden een beetje wat hij indertijd voel
de. De ziel van Ede. Tastbaar, vlakbij.
Deze ode aan Ede had niets gedragens,
niets van de overeerbiedige sfeer die nog
wel eens om gestorven helden gaat han
gen. Henk Puister, de accordeonist. ver
woordde zijn opluchting hierover op de
zondagochtend na de Nacht, in een Radio
Noord-programma.

Inderdaad. De Nacht was een informele
happening, eenvoudig en puur, mis-
schien wel zodanig dat Ede er zelf van
genoten zou hebben.

Deze nacht van vrijdag op zaterdag lag
der 'n donker klaid' over Verhildersum,
maar er was veel licht. Feestelijke ver-
lichting tussen beide podia, op de podia
zelf, op de plaats waar velen konden
genieten van een hapje en drankje, langs
de rij informatiekraampjes, in de muse-
umboerderij, waar bezoekers die andere
Ode aan Ede konden bezichtigen en waar
de artiesten een tijdelijk gastvrij onder-
komen kregen.

Feestelijke verlichting ook langs de oprij-
laan van de borg en aan het hoogholtje
over het kanaal.

En een enkele keer lichtte het aan de
donkere hemel. Geheel droog bleef het
dan ook niet, maar een paraplu doet
wonderen en de sfeer was licht en gemoe
delijk. Blijde gezichten alom.

De Nacht van Ede: life uitgezonden op
Radio Noord, vanaf 1 juli te zien op
T.V.Noord.

De Nacht van Ede: onvergetelijk. Niet in
het minst dankzij de grote inspanning
van de vele, vele mensen die bij de orga-
nisatie waren betrokken.



