SAUL VAN MESSEL

chewre
kadiesje




HEWRE

op kaalsjtob in een open kast
lagen ze achter simpel doek
voor alle zekerheid in alle maten

doodshemden grof genaaid en opgevouwen
door vrome joodse chewre-vrouwen
je kon ze heel gezellig horen praten

soms als ik droef ontwaak
en voor de afreis boek
sta ik weer voor die open kast met doek



KADIESJE

najaarscollectie van die gilde-vrouwen
waaronder mijn doodshemd keurig opgevouwen
op middagen met koffie en met boterkoek

druk-keuvelende joodse vrouwen
wit linnen naaiende in diep vertrouwen
dat elkeen vinden zou wat hem ooit past

ik steek mijn armen door twee wijde mouwen
weemoedig afscheid van belangeloze vrouwen

die zonder doodskleed zelf

spiernakend zijn vergast
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COLOPHON

chewre kadiesje = vereniging die zich bezighoudt
met de zorg voor de doden
kaalsjtob = gemeentecentrum

de tekst is met de hand gezet uit de columbia
vormgeving en drukwerk zijn van menno wielinga
de oplage is 100 en XX exemplaren

dit is nummer Z

uitgeverij @ exponent



