De gedichten van Gré Lesterhuis-
'Reininga, die de afgelopen jaren
met vrij grote regelmaat in De
Veendammer zijn gepubliceerd,
hoeven voor de vaste lezers eigenlijk
geen nadere introductie. Vele tien-
tallen vonden een weg in de ,,één ko-
lom ' kadertjes’’. De Veendamse

C amse schrll

heeft de moed gehad een veertigtal
gedichtjes te bundelen en uit te ge-
ven onder de mnaam ,,Madeliefjes
plukken’’. Het is haar debuut.

Het leuke aan dit boekje is dat de
bijbehorende tekeningen door haar
zoon Menno zijn gemaakt.

We willen niet beweren dat de re-

ré Lesterhuis-Reininga overhandigt het eerste exemplaar aan Dr. Jan J. Boer

daktie overspoeld wordt met gedicht-
jes van gelegenheidsdichters(essen),
maar veelal kunnen ze met de kwalifi-
catie ,,rijmelarij’”’ worden afgedaan.

Dit kenmerk hadden de eerstelingen
van Gré Lesterhuis ook enigszins in
zich, maar zij heeft zich bepaald in po-
sitieve zin ontwikkeld.

37-jarige specialist .zal overtuigend
aantonen dat onder moeilijke omstan-
digheden de auto goed onder controle
is te houden. Liefhebbers kunnen zich
melden om een slip naast deze coureur
mee te maken. De dmonstraties zijn
op zaterdag 20 febr., ’s morgens in
Stadskanaal, ’s middags in Veendam,
nabij de showrooms.

Kampioen

De in Amersfoort woonachtige Jan
van der Marel is uit een groot aantal
rally’s als winnaar te voorschijn geko-
men. Won hij vanaf '78 alle Internatio-
nale Nederlandse Rallykampioen-
schappen, daarnaast is hij goed voor
zo'n 25 overwinningen in binnen- en
buitenland. Een kleine greep hieruit
willen we niet onvermeld laten. In
1981 de West-Europa Cup, in 1982 de
Tulpenrally en in dat’ zelfde jaar de
BAC-rally. Deze verknochte Opel-rij-
der is van plan om in ’82 kampioen-
schappen te gaan rijden in de Ascona
400.

We laten even Dr, Jan J. Boer aan
het woord de man die het voorwoord
bij ,,Madeliefjes plukken” heeft ge-
schreven. ,,De gedichten van Gré Les-
terhuis-Reininga kenmerken zich veel-
al door lieflijkheid en tederheid, die
verwoord worden uit eenvoudige,
maar aansprekende gedachten. Daar-
naast krijgt haar rijke fantasie meer-

“malen de vrije teugel en spoorslags

spoedt haar poézie zich dan naar
sprookjesland. In haar gedichten is
geen spoor van moeilijk-doenerigheid
of quasi-diepzinnigheid , nee, er wordt
helder en klaar een levensgevoel gede-
monstreerd , waarin zowel voor vreug-
de als verdriet van alle dag plaats is”

Bij Gré Lesterhuis heeft het ouder
lijk huis en haar ouders steeds een b
langrijke plaats in haar gedachten
gang ingenomen. Veel gedichtjes en
proza zijn aan dit onderwerp gewijd.

Gré Lesterhuis: ,,Ik heb mij beperkt
in Groninger gedichtjes in dit bundel-
tje omdat lang niet iedereen ons dia-
lect begrijpt.

Mijn inspiratie haal ik uit de dingen
om me heen. Steeds als ik iets zie of
hoor, moet ik het op papier zetten.
Soms is dat midden in de nacht. Dat
heb ik al vanaf de lagere school .

Het bundeltje is vanaf vandaag ver-
krijgbaar. Niet in de boekwinkels,
maar bij haar thuis, Oude Bos 45 (tel.
14862).

,,Om de prijs zo laag mogelijk te
houden, die is namelijk vijf gulden,
heb ik besloten de verkoop van de 200
bundeltjes in eigen beheer te houden.
Als de verkoop goed loopt heb ik inspi-
ratie genoeg om een tweede bundeltje
uit te geven’’.

Tijdens de onlangs gehoude poézie-
middag in Veenlust heeft Dr. Jan J.
Boer het eerst beokje in ontvangst ge-
nomen.



